De Roovers ba

kenen Shakespeare's karakters haarscherp .
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HAARLEM - Waarom is Shylock
eenjood, enwazrom is Othello
een neger?

Viet  eeuwen  Shakespeare-kritick
heeft met de eerste vraag noait
moeite gehad: de koopman van Ve
netié is een woekeraar die zijn geld
slimmer belegt dan in een handels-
vioot. Christelijke beleggers kunnen
door piraten van de ene dag op de
andere tot de bedelstaf worden ge-
bracht, maar de jood is wijzer. Hij
moel zin wijsheid alleen bekepen
met de christelijke, antisemitische
wraak.

Met de tweede wraag lag dat veel
moettijker, tot de envoorstelbare ver-
ondersteliing toe dat Shakespeare
met de titeliguur van zijn ‘Othello’
slechts een wat donker uitgevallen
mediterrane figuur voor ogen had,
laten we zeggen een beetje 'moors’
type, maar verder wel op en top een
Europeaan en Venetiaan. Dat de ge-
neraal van de vioot, die de stadsstaat
Venetié uitstuurt om haar bedreigde
handelspost Cyprus tegen de Yurken
vellig te steffen, een ebbenhouten,
diklippige en kroesharige neger is,
blijft een steen des aanstoots. En dat
terwijl ket enige relevante antwoord
op deze wagen gt in de theatrale
verbeelding van de dichter: als 'Dg
koopman van Venetié’ een fraude-
rende Amsterdamse belegger zou
zijn, zou het stuk zijn wrangheid ver-
liezen; als ‘Othello’ niet van ebben-
hout, diklippig en kroesharig zou
Zijn, zou de mateloze schoonheid
van het stuk 2ijn glans verliezen,

Dit zijn wat inleidende overwegingen

bij de voorstelling 'Veneti&' van de
jonge Belgische toneelgroep 'De
Roovers’, waarin bij wijze van pro-
loog een korte schets wordt gegeven
van ‘De koopman van Venetis', on-
middeliik gevolgd door een snelle
expositie in anderhaif uur van de plot
van ‘Otheffo’.

Ook De Roovers ontkomen nist aan
een gewrongen en ongeloofwaardi-
ge voorstelling van zaken: ‘Het ver-
haal van Othello is er een van ont-
grenzing. Waar Shylock zich als
vigemdeling bewust naast de christe-
like samenleving trachtte te plaat-
sen, bespaart de zwarte generaal
zich geen enkele moeite om een éch-
te Venetizan te worden, sven blank
als de glans die de stad verspreldt’,
Dit zijn de dramaturgische nood-
sprongen van teneelmakers die zich
manoeuvreren in de positie van de
kat in het nauw, terwijl daar geen
enkele reden voor is: ze witien de
twee stukken in één voorsteliing sa-
menhrengen, en die wens zou ge-
noeg moeten zijn. Ikzed vind zo'n
wens wel behoorlijke apekoo! (wat
heeft het Venetid van 'De koopman’
gemeen met dat van ‘Othello?),
maar er is piemand die 20 samen-
voeging verbiedt.

Je moet als toeschouver dan ook
niet afgaan op de dramaturgische
rimram uit programma’s, maar op de
voorstelling. En die is fantastisch. In
een decor van Venetid's boomstam-
men’ {Stef Stessel} speelt Pa Roovers
de essentie van Shakespeare's perso-
nages op een hartverscheurende wij-
2e uit. Soms had ik er wel wat moeite
mee: de grote tragische emotics van

door Hans Oranje

Shakespeare krijgen in de refativeren-
de Vlaamse stijl soms iets triviaals,
Maar telkens weer wordt de schitte-
fing, de verblindende pracht van de
karakters die Shakespeare schiep,
haarscherp door de acteurs verbeeld:
Lue Nuyens als een diep ontroerende
Shylock, Ginther Lesage met zijn lep-
tosome lijf, kale kop en cneindig me-
fancholische dictie een Othello die de
nerven van de ziel zachtjes doet hui-
len.

Fantastisch is de Jago van Robby Clei-
ren, met ‘Loverboy' op het T-shirt
geprint: 26 volstrekt perfide in zijn
haat, en tegelijkertijd 24 kwetsbaar.
Dahlia Pessemiers als Desdemona en
Sofie Sente als Emilia zijn i dit, wel-
licht hiet meest emotionerende stuk
van Shakespeare, waarin de rede
stopt en het brok de keel verspert, de
twee vrouwen naar wie je in je man-
nefijk onvermogen een mateloos ver-
langen koestert,

Want, laten we wel wezen, de ‘Othel-
fo" is als geen ander stuk de rouw-
klacht van mannen die vriendschap
niet naar waarde kunnen schatten.
Met een schitterende naiviteit wordt

dit getoond door Bart Voet in zijn rof -

van Roderigo, Shakespeare's eigen
toevoeging aan het verhaal dat hij
aan zijn italiaanse bron ontleende, en
met een milde ironiz door Adriaan
Van den Hoof in zijn Cassio. "Het licht
vitdoen, en dan: het licht uitdoen':
deze ‘Othello’ moet u zien,
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Ginther Lesage, dwalend als Othello tussen Venetid's boomstammen,




